BRABANT CULTUREEL

Vloedgolven en wervelstormen. Als je je ogen sluit en
beelden oproept die bij dit weertype horen, voel je over-
stelpend geweld op je afkomen. En je hoort razernij.
Dergelijke ellende is hier uitzonderlijk. Maar onze ervaring
is gerijpt bij het genoegzaam openslaan van kunsthoeken
met prenten van de Japanse Meester Hokusai.

De kunstenaar schiep een wereld vol gefixeerd natuurge-
weld. Hokusai was weliswaar geen god, maar wel de schep-
per van de stilte in de storm. Met zijn werk droeg hij in onze
beeldcultuur oerbeelden aan. De stormachtige ziel van
Vincent van Gogh laafde zich als geen ander aan dat werk.
Maar de schilder is niet de enige kunstenaar uit Zundert, die
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hierdoor geinspireerd werd. Wie nu ter plaatse,in het buiten-
gebied, het atelier van de keramiste Paula Bastiaansen
binnenstapt, wordt weer stil van een uitzonderlijke verfijning
in de verbeelding van vloedgolven en wervelstormen.

Breekbaar

Maar er komt nog een verbazingwekkende dimensie bij. Alle
‘geweld’ in dit atelier bestaat bij de gratie van het breek-
baarste materiaal dat er te bedenken valt: porselein. De ver-
bazing en bewondering struikelen over elkaar heen. ‘Wonder-
schoon’ is als woord dan de enige deksel die op al die
bewonderende verbazing past. Hoe krifg je dit in godsnaam
voor elkaar? Paula Bastiaansen hult zich in een schort, om
enkele basiskunstgrepen te verduidelijken. Daags te voren
heeft zij de bewoners van haar buurtschap ontvangen. Ze
heeft alles nog even laten staan.

Chirurg

Wat uiteindelijk als een weelderig hoeket van gebogen en
geplisseerde vormen oogt , blijkt heel nuchter een rondge-
knipt vel papier als basis te hebben. Daarop is een intensief
cirkelvormig patroon getekend. Intussen zijn er al hompjes
klei op regels gelegd, vervolgens overdekt met folie en ook al
onder een pers plat gewalst. De lap klei die onmiddellijk
weer toegedekt werd, is dunner dan dun. De ingepakte
grondstof verhuist naar de tafel met tekening. Het moet
evern opgemerkt worden: in dit atelier slingert er niets luk-
raak rond. Nu worden reepjes klei losgesneden. Daarmee
worden telkens cirkelsegmenten van de tekening bedekt. De
trefzekerheid waarmee die operatie wordt uitgevoerd, is die
van een chirurg.
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Object, 2008. Diameter 48 cm. Foto: Marja van Hassel.

Plat vlak

We slaan nu even een paar fases over, waarin de verbazing
steeds opnieuw toesloeg. Hierin werd wel het antwoord
gegeven op de vraag: hoe vorm je een tsunami uit een plat
vlak? Dat lukt wanneer je beschikt over een arsenaal van in
keramiek uitgevoerde trechtervormen,

Die trechters hebben nu allerhande afmetingen. Daarin wor-
den de uit de basistekening losgewerkte reepjes klei gedra-
peerd. Dat draperen is een techniek op zich. In die aange-
brachte vorm wordt straks de porseleinklei gebakken. Die
klei is dan ook al van met kleurpigmenten behandeld.

Al die onderdelen die in een hitte van 1250 graden kei- en
keihard worden, zijn niet anders dan onderdelen van een
beeld dat nog wel geassembieerd moet worden. Er is tot nu
toe heel veel gedaan, maar een beeld is er nog altijd niet.

stilte in de storm

Sprundel

Dat assembleren wordt even in één zinnetje aan de orde
gesteld. Maar waar het om gaat, is dat Paula Bastiaansen
het complete ontwerp dat zij tot nu toe slechts als gedachte
koesterde, concreet en passend moet maken. Dat wordt tove-
ren met precisie. En wie nu als gewoon mens de resultaten
onder ogen krijgt, gelooft stellig dat Hokusai daarboven in
zijn hemel voortdurend een lamme arm overhoudt van het
hiervoor zijn petje af nemen. De keramiste heeft al vroeg
haar voorliefde voor het porselein opgevat. De in 1954 in
het naburige Sprundel geboren kunstenaar besloot op 18
jarige leeftijd 'pottenbakker' te willen worden. Een bewuste

keuze vanaf het moment dat zij in een galerie werk had
gezien van Dick Hageman.

Specialisatie

Paula Bastiaansen: 'Het leek mij geweldig om ook zoiets te
kunnen. De droom van ‘als ik dat ook eens zou kunnen’,
bracht haar er toe om zich op de academie in Den Bosch te
laten inschrijven. Voor het draaien vatte zij dadelijk een voor-
liefde op. In de basisopleiding ontdekte zij vervolgens het
porselein. Daarvan besloot ze dadelijk een specialisatie te
maken.

Paula: 'Ze waren er op de academie niet écht blij mee, le
had toen twee jaar om je te specialiseren. Het idee was dat
die tijd tekort was om het vak onder de knie te krijgen. Maar
ik ben toch begonnen. Heel veel heb ik moeten leren. Door
erover te lezen en er mee aan de gang te gaan. Voor mijn
eindexamenscriptie ben ik op bezoek gegaan bij tien kera-
misten. Jan van der Vaart was de meest toongevende. De
vraag aan iedereen was: ‘Wat is was uw drive om met dit
materiaal aan de slag te gaan'”’

'Er was toen nog weinig porselein te zien. De belangrijkste
plek was wel het museum de Princessehof in Leeuwarden.
Daar zag je hoe bijzonder dat materiaal was. 'Jeetje’ bedacht
ik meteen, ‘dat is mooi'"Wat je voelde? Nou: dit is mijn
materiaal!'Daarbij komt het op een gevoel van binnen aan.

Een soort van weten eigenlijk. Ik onderging een sensatie van
energie in mezelf. Dat is gebleven.'

Info

In september wordt in het Van Gogh Huis, Markt 27 Zundert
een boek over Paula Bastiaansen en haar werk gepresenteerd.
Daaraan wordt ook een presentatie van haar werk gekoppeld.




